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Pausen en hun medailles: Camillo Borghese
(1552-1621) als Paulus V (1605-1621)

Paus Paulus V en Sint-Carolus Borromeus, 1612, brons Ø 40 mm

1.  Leven
Camillo Borghese werd op 17 september 1552 te Rome geboren uit een familie die
oorspronkelijk afkomstig was uit Siena. Hij volgde filosofie te Perugia, rechten te
Padua en studeerde ook voor priester. Hij werd consistoriaal advocaat; in die functie
pleitte hij in zaken die in het consistorie (de vergadering van de paus met de
kardinalen) behandeld werden waar hij een adviserende functie had. In 1585 werd
hij door paus Sixtus V (1585-1590) naar Bologna gestuurd als vice-legaat. Door paus
Gregorius XIV (1590-1591) werd hij terug naar Rome gehaald en benoemd tot
auditor van de apostolische kamer (het onderdeel van de Romeinse curie belast met
de financiën).

Paus Clemens VIII (1592-1605) stuurde hem met buitengewone bevoegdheden naar
Spanje om Filips II aan te zetten om de problemen die tussen Spanje en de Pauselijke
Staten bestonden, op te lossen.

Op 15 juni 1596 werd Camillo Borghese tot kardinaal benoemd. Na de dood van
paus Leo XI (1605) was hij één van de 59 kardinalen die in conclaaf gingen. De witte
rook op 16 mei 1605 kondigde aan dat een nieuwe paus was verkozen: Camillo
Borghese, 53 jaar. Op 29 mei 1605 nam hij in de Sint-Pieterskerk officieel de
pausnaam Paulus V aan.
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Paulus V was zeer strikt wat de kerkelijke
prerogatieven betrof, wat al direct (1605)
leidde tot de escalatie van het conflict met
Venetië dat al onder zijn voorganger
sluimerde. Venetië had haar soevereiniteit
altijd al verbeten verdedigd; toen de paus
eisen stelde aan de benoeming van de
nieuwe patriarch van Venetië, de
beperkingen aan de oprichting van
religieuze gebouwen in de dogestad
afwees (zowat de helft van het oppervlak
was al ingenomen door kerken en
kloosters) en eiste dat twee ‘religieuzen’1

die van misdaden beschuldigd waren,
zouden uitgeleverd worden aan een
kerkelijke rechtbank, brak het conflict uit.
De Serenissima verdedigde een strikte
scheiding tussen de wereldlijke en de
geestelijke macht en werd bij de
argumentatie bijgestaan door de kerkjurist
pater Paolo Sarpi. Paulus V wilde echter van geen toegeven weten en kondigde voor Venetië
het interdict af. Maar Venetië plooide niet; de Jezuïeten, de Capucijnen en de Theatijnen
(orde gesticht 1524 door Giovanni Pietro Carafa, de latere paus Paulus IV) werden verbannen
en de geestelijkheid op Venetiaans grondgebied werd bevolen om het interdict te negeren.
Wat dan ook gebeurde. Het belangrijkste wapen van de paus om wereldlijke tegenstanders
op de knieën te dwingen bleek machteloos, en gans Europa zag dat… Het was de laatste keer
in de geschiedenis dat een interdict afgekondigd werd.

Om uit de impasse te geraken bood de Franse koning Henri IV aan om te bemiddelen. Zijn
voorstel werd aanvaard en resulteerde in een typisch politiek compromis: het interdict werd
op verzoek van Henri IV opgeheven en als teken van erkentelijkheid leverde Venetië de twee
misdadigers over aan de Franse gezant, die ze op zijn beurt overdroeg aan de Franse kardinaal
de Joyeuse die ze overleverde aan de pauselijke gezant. Op geen enkel punt gaf Venetië
echter toe iets fout te hebben gedaan terwijl de paus flink gezichtsverlies geleden had.

Een opmerkelijk feit dat voor ons wel
interessant is: in 1605 geeft de Leuvense
professor Justus Lipsius (1547-1606) een
boek uit bij Plantijn dat handelt over de
filosoof Seneca (ca. 4 v.C.-64 n.C.):
Annaei Senecae Philosophi Opera, Quae
Existant Omnia, A Iusto Lipsio emendata,
et Scholiis illustrata (Antwerpen:
Plantijn-Moretus, 1605) en draagt dit
werk op aan paus Paulus V.

Philip Rubens (1574-1611), de oudere
broer van Peter Paul Rubens (1577-1640)
was op het einde van 1605 terug in Rome
als bibliothecaris en secretaris van

1  De kanunnik Scipione Saraceni en de abbé graaf Marcantonio Bragolin waarvan geen van beide de
priesterwijding ontvangen hadden. Hun titels verwijzen eerder naar hun kerkelijke sinecures.
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kardinaal Ascanio Colonna (1560-1608). Tijdens dit verblijf bezorgde hij op Lipsius’
verzoek diens pas gepubliceerde editie van Seneca’s werken aan de paus.

2.  Historisch kader
Tijdens het pontificaat van Paulus V woedden de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) en de
Dertigjarige Oorlog (1618-1648). De 80-jarige Oorlog was een strijd in de Habsburgse of
Spaanse Nederlanden en richtte zich tegen een wereldmacht: het Spaanse Rijk onder koning
Filips II, landsheer der Nederlanden, en zijn opvolgers Filips III en Filips IV.

Aanvankelijk trokken de
Lage Landen of de
Zeventien Provinciën ge-
zamenlijk op tegen de
Spaanse overheerser. In
1566 raasde de beelden-
storm door ons land en in
grote delen van de Neder-
landen werden vernielin-
gen aangericht in kerken
en kloosters door rond-
trekkende groepjes. Het
vandalisme was gericht
tegen de rijkdom van de
katholieke kerk en de
beeldenverering. Vooral
heiligenbeelden, altaren
en monstransen moesten
het ontgelden.

De golf van geweld verspreidde zich door Vlaanderen, Artesië en Brabant naar Holland,
Zeeland en Utrecht. Represailles lieten niet op zich wachten. De harde lijn moest gevoerd
worden en deze taak werd toevertrouwd aan de hertog van Alva. Met een 10.000 man sterk
leger uit Lombardije kwam hij na twee maanden op 22 augustus 1567 aan in Brussel. Meteen
richtte hij de Raad van Beroerten op, die belast was met het vervolgen en bestraffen van al
wie betrokken geweest was bij de onlusten van de afgelopen twee jaar. De graven Van
Egmont en Hoorne werden door die raad ter dood veroordeeld. Meerdere steden in de
Nederlanden hadden zich aan de kant geschaard van de opstandelingen. Om de orde te
herstellen en de opstandige steden te straffen besloot Alva over te gaan tot een strafexpeditie,
geleid door Alva’s zoon Don Frederik.

De eerste stad was Mechelen die begin oktober zonder slag of stoot ingenomen werd.

De Spaanse soldaten hadden toestemming om de stad bruut te plunderen en een slachting aan
te richten. Andere steden zoals Zutphen en Naarden volgden. Na 1576 groeiden de
Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden uit elkaar, doordat de Reformatie in het noorden
dieper wortel schoot dan in het zuidelijke deel. De opmars van het Spaanse leger vanuit het
zuiden leidde in 1585 tot de val van Antwerpen dat de scheiding van Noord en Zuid
markeerde.

Na Antwerpen zette het Spaanse leger door tot het grote delen van de in 1588 gevormde
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in handen had. Rond 1590 keerde het tij ten
gunste van de Republiek en kwamen het noorden en het oosten terug in Staatse handen. In
1609 werd een wapenstilstand gesloten, het Twaalfjarig Bestand. Op 9 april 1621 liep de

Frans Hogenberg – De Spaanse Furie in Mechelen – 1572
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wapenstilstand tussen de Republiek en Spanje af en meteen werd de strijd hervat,
voornamelijk in het zuiden van de Republiek (bij ons!).

Ondertussen was ook de 30-jarige oorlog in 1618 gestart, dus tijdens het pausschap van
Paulus V. De oorsprong moet gezocht worden in de religieuze twisten van de
contrareformatie en het compromis van de godsdienstvrede van Augsburg (1555). Men ging
uit van het principe cuius regio, eius religio (wiens gebied, diens religie; de regionale
politieke heerser bepaalde de godsdienst). De “Praagse defenestratie”, waarbij protestantse
edelen de katholieke edelen door het raam van de Praagse burcht gooiden, gaf het startsein
tot de Boheemse Opstand, een strijd waarbij uiteindelijk vrijwel heel Europa betrokken
raakte. De oorlog was bloedig en verschrikkelijk; volgens voorzichtige schattingen kwam
een kwart van de inwoners van het Habsburgse rijk om het leven. Andere schattingen spreken
van een derde of zelfs 40 procent van de bevolking.

In 1644 was een groot vredescongres begonnen in de Westfaalse steden Münster en
Osnabrück om de 30-jarige oorlog tussen Zweden, Frankrijk, Spanje en de keizer te
beëindigen. Het was het eerste grote vredescongres in de West-Europese geschiedenis. Op
30 januari 1648 werd de definitieve vredestekst vastgesteld: de Vrede van Munster ofwel het
Verdrag van Westfalen. De 17 provinciën der Nederlanden waren van dan af gesplitst in 7
noordelijke en 10 zuidelijke provinciën. Het Noorden ving de migratiestromen van onder
meer de protestanten op. Dankzij de instroom van deze veelal kapitaalkrachtigen en/of
intellectuelen ging het economische en militaire overwicht verschuiven van de Zuidelijke
naar de Noordelijke Nederlanden.

3. Werken
Paulus V zorgde voor de afwerking van de gevel van de Sint-Pietersbasiliek door Carlo
Maderno (1556-1629) en bracht verbeteringen aan in de “Bibliotheca Vaticana”. Hij liet de
“Aqua Traiana” restaureren, een aquaduct die daarna de “Acqua Paola” werd genoemd;
hiervoor werd materiaal van het afgebroken Forum van Nerva gebruikt. Met de aquaduct
Paolina werd zo de Trasteverewijk in Rome van water voorzien.

De Cappella Paolina van de Santa Maria Maggiore werd ook afgewerkt. Paulus V liet een
zuil van de basiliek van Maxentius (306-312) naar de Piazza Santa Maria Maggiore
verplaatsen en liet er bovenaan een bronzen beeld van de Onbevlekte Ontvangenis op
plaatsen, een werk van G. Berthelot (1613). Tijdens zijn pontificaat werden er veel nieuwe
kerken gebouwd en werden er ook vele gerestaureerd. De haven van Fano werd verbeterd
alsook de fortificaties van Ferrara. In Ceprano werd een brug over de rivier de Liri gebouwd.

Onder Paulus V werden Carolus Borromeus (1610) en Albertus van Leuven (1613) heilig-
en Ignatius van Loyola (1609), Teresa van Avila (1614) en Franciscus Xaverius (1619)
zaligverklaard.

Een groot aantal van deze verwezenlijkingen kunnen we terugvinden op medailles.

4. Medailles
Het aantal effectief teruggevonden medailles bedraagt 72 waarvan er 51 dateren van tijdens
zijn pontificaat en er 21 postume of restitutiemedailles zijn. Van die 72 medailles zijn er 57
geslagen en 15 gegoten.

Het merendeel van de medailles uit de eerste 6 jaar van zijn pontificaat zijn van de hand van
de Florentijn Georgio Rancetti (1537-1610), die al tijdens paus Clemens VIII (1592-1605)
de muntslag verzorgde. Andere medailles werden ontworpen door Antonio Buonvicino
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(1552-1622), Leonardo Benvenuti (15??-16??) en Paolo Sanquirico (1575-1630). Vanaf
1611 zijn de medailles bijna allemaal het werk van de Milanees Giacomo Antonio Mori
(1575-1625).

4.1  Een aantal algemene medailles
De eerste medaille was ter ere van zijn verkiezing tot paus – 1605 – Giorgio Rancetti (1537-
1610).

R. :  PAVLVS V   PONT M A I
Op de schouder gegraveerd: G.R.
Buste naar links met camauro (= pontificaal hoofddeksel uit rood fluweel en afgezet
met bont) en mozzetta (ceremonieel schouderstuk gedragen door prelaten bij
verschillende riten).

V. :  VBI VVLT SPIRAT
Stralende witte duif die de H. Geest voorstelt.

Ø 31 mm – AR – 20,3 g (C.N.O.R.P. – Vol. IV - p 452)

Medaille van de hand van Giorgio Rancetti in 1607 ter herdenking van de afhandeling van
de Venetiaanse kwestie. Petrus heeft de sleutels van het paradijs in zijn hand; hij kan hiermee
het paradijs openen of sluiten.

R. : PAVLVS V   P MAX A III
Op de schouder gegraveerd: G.R.
Buste blootshoofds naar links, mantel met Petrus.

V. : APERIT ET   CLAVDIT
Het beeld van de H. Petrus met sleutels; onderaan: 1607.

Ø 34 mm – AR – 19,4 g (C.N.O.R.P. – Vol. IV - p 466)

Op de volgende medaille uitgevoerd door Giorgio Rancetti in 1608, wordt Paulus V afge-
beeld terwijl hij de ambassadeur van Congo zegent. De medaille moest eigenlijk al in 1607
uitgegeven zijn, maar door de ziekte van de ambassadeur was er vertraging. Voor de voorzij-
de van deze medaille werd dezelfde stempel gebruikt als bij de medaille uit 1607 hierboven.
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R. : PAVLVS V   P MAX A III
Op de schouder gegraveerd: G.R.
Buste blootshoofds naar links, mantel met Petrus.

V. : ET CONGV ADGNOSCIT PASTORE SVV   A MDCVIII
Paulus V op een troon met naast hem een kardinaal, zegent de geknielde ambassadeur
van Congo.

Ø 33,8 mm – AE – 18,3 g (C.N.O.R.P. – Vol. IV - p 468)

Een andere medaille gegraveerd in 1608 door Giorgio Rancetti. Het stelt de canonisatie of
heiligverklaring voor van Francisca Romana (= Francisca Ponziani) (1384-1440), een
bekende mystica en weldoenster uit Rome.

R. : PAVLVS V   P MAX A IV
Buste blootshoofds naar links, mantel met heiligen.

V. : ET TV   FRANCI   SCA S VOCABE   AN M DC VIII
De tronende paus met het lijk van de H. Francisca, links en rechts voor hem een rij
van 3 zittende kardinalen.

Ø 35 mm – AE – 30,32 g (C.N.O.R.P. – Vol. IV - p 474)

De heiligverklaring van kardinaal Carolus Borromeus (1538-1584), aartsbisschop van
Milaan, in 1610, gegraveerd door Giacomo Antonio Mori in 1611.




















